
Soms zijn papaspieren moe,

zò moe dat zijn oren 

niet meer luisteren.



Mijn papa heeft 

warme handen. Zijn vingers smaken 

naar appelmoes.

Ik wou dat hij duizend handen had.



Soms zijn papahanden koud.

Ze tekenen bliksems.
Wanneer papa zwijgt,

hangt er onweer in de lucht.


