
Ik duw het hoge gras opzij. 
Het ruikt hier lekker fris,
als tandpasta.

De vlinder vliegt verder
en nog verder weg,
over de grote groene wei.

Vlinder, wacht op mij!



Het gras grijpt mijn schoenen vast.

Ik val bijna.
Overal zijn groene blaadjes.
Dunne, dikke, lange, ronde blaadjes.

Ze kriebelen mijn voeten.



Plots waait de wind 
en het gras ruist en de blaadjes ritselen.

De grote groene wei lijkt een golvende zee.
Mijn buik doet er raar van.

Het gras is zo hoog, ik ben bijna weg.


