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De volgende ochtend staart Dwaal naar een wit blad.
Hij dipt zijn pen in een pot met roze inkt
en heel traag schrijft hij Hinde.
Dan zoekt hij woorden die daarop rijmen:
linde
blinde
ginder (goed, niet echt, maar toch bijna).
Dwaal zucht.
‘Stop!’ zegt hij tegen zichzelf.
‘Je weet best dat het zo niet moet.’
Hij schrapt de woorden.
Als hij over Hinde wil schrijven, 
moet hij haar even vergeten.
Dat is raar, maar wel waar.
Want als hij altijd aan Hinde denkt,
worden zijn zinnen zwaar en zoet
als een kop thee met tien scheppen suiker.
Heel even maar moet hij haar vergeten.
Op zoek gaan naar letters die leven en lachen.
Naar klanken die knisperen en kriebelen.
Naar woorden die twinkelen en woezelen.
(Dwaal weet ook niet wat woezelen is,
maar het klinkt zo fijn …)
Dan wordt zijn gedicht fris en fors.
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Verrassend en verrukkelijk.
En zacht en warm en licht en donker
en klein en groot tegelijk.
Net als Hinde zelf …
Dwaal strijkt zijn oren strak.
Hij buigt zich over zijn blad.
Na een paar uur schrijven en schrappen
leest hij zijn tekst hardop.

Je waait als een bries
door het bos en de wei.
Je bent de geur van een bloem
en ik word een bij.

Je kietelt heel vrolijk
en zachtjes mijn snuit.
Je tovert een vuur
diep onder mijn huid.

Dit is best oké, denkt Dwaal.
Een bij worden lijkt me fijn.
Trots vouwt hij het blad op.
Hij stopt het in een envelop en plakt die dicht.
Gedicht twee is klaar voor vertrek!

Dwaal denkt na.
Welk pad zal hij vandaag nemen?
Ik volg mijn neus, beslist hij.



Hij loopt langs een veld vol bloemen.
Hij tript voorbij een boom die naar honing geurt.
En hij blijft staan bij de tuin van Wezel.
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Wezel wroet tussen de kruiden. 
De geur van lavendel en tijm vult de lucht.
Wezel kijkt niet op.

Haar pootjes wrijven over de grond.
Haar ogen speuren in het rond.
Dwaal kucht. ‘Dag Wezel.’
‘Oh, Dwaal, een goedemorgen.’
‘Zoek je wat?’ vraagt Dwaal.
‘Ik zoek al de hele ochtend,’ jammert Wezel.
‘Mijn steen is zoek.
Mijn mooie, blauwe steen.
Ik kreeg hem van Eekhoorn.
En nu is hij weg.’
‘Zal ik je helpen?’ stelt Dwaal voor.
Wezels snoet gaat glimmen. 
‘Dat zou lief zijn! ’
Zachtjes strijkt Dwaal met zijn poot over de grond. 
Zijn ogen spieden naar iets blauws.
Ze zoeken wel een uur lang,
maar ze vinden niets.
De snorharen van Wezel trillen nerveus.
‘Zullen we even rusten?’ fluistert Dwaal.
Wezel zucht en knikt.
Ze ploft neer tussen de kruiden 
en veert meteen weer op.



Ze schatert het uit.
‘De steen! Ik ging op de steen zitten!’
Stralend tilt ze haar schat in de lucht.

Het helle blauw blikkert in de zon.
Om het te vieren haalt Wezel een fles sap.
De twee vrienden soezen nog wat in de tuin.
Wanneer Dwaal weer vertrekt,
geeft Wezel hem een bosje lavendel mee.

Bij de struiken voor Hindes huis haalt Dwaal diep adem.
Het is er stil, heel stil.
Hinde is er niet, denkt Dwaal gerust.
Hij sluipt naar de deur
en schuift het tweede gedicht naar binnen.
Het bosje lavendel hangt hij aan de klink.



14




