
Iedere avond, als de maan in de hemel klom,

deden de machines hun werk en de vallei sliep in.

Alleen Anna bleef wakker.

Op een nacht zag ze een donkere schim in de verte, 

daar waar de molens sliepen.

Anna liep er nieuwsgierig heen.

Het was de Vogelman.

‘Wat doe je daar?’ wilde Anna weten.



‘Ik probeer te vliegen,’ zei de Vogelman. 

‘Ik wil dansen met de wolken en de wereld op zijn kop zien!’

‘Vliegen?’ Verwonderd keek Anna naar hem op.

‘Ja! Elke dag maak ik nieuwe vleugels, ik wil hoog de hemel in. 

Op een dag zal het me lukken.’

‘Jij dus ook …’ Anna glimlachte. ‘Jij hebt ook je dromen nog! 

Weet je, ik maak een vleugelpak, speciaal voor jou.’



Anna las al haar schriftjes over handwerk opnieuw. 

Ze las tientallen boeken over naaien en haken, breien en borduren. 

Ze las alles lang en breed en van voren tot achteren.

Toen probeerde ze het uit. 

Tevergeefs …

Hoe kon ze zo’n reuzenman als een pluimpje laten vliegen?




