
Een vogel met een hele grote bek
— je gelooft het maar als je het ziet —
zegt geen woord en �uit geen lied.

Want als ik hem opendoe,
denkt hij dan,
weet ik niet of hij nog toekan.

Meneer de Vos
trok zijn �jnste hemdje aan
en ging toen mooi rechtop
naast zijn huisje staan.

Een gans kwam voorbij,
groette heel beleefd en vroeg:
Hou jíj van mij?
Ach schatje, zei meneer de Vos,
je bent om op te eten, zeker weten!

En kun je dat bewijzen?
vroeg die domme gans.
Grits, hap en slik ...

en ’t wás bewezen!
(En nu ook gelezen.)



Ra ra ra,
wat ben ik?

Een aap?
Nee!
Een beer?
Ook niet.
Een hond?
Ben je gek?
Een grote muis?
Helemáál niet!
Een mens?
Hm, bijna ...
Een oelewoelepietsplets dan?
Ja!



Een iegeltje,
een biegeltje,
een eugeltje
met vleugeltjes,
een ogeltje
wordt vogeltje
en vliegt
— �ip�ap�oep —
naar Timtamtoem
met een pluimpje
aan zijn poep.

Een vogeltje dat vliegt,
is een vliegeltje.
Dat hóór je.

En wat dan is een veugeltje?
Dat is ... dat is ...
dat is datzelfde vogeltje
met een beugeltje!




