
De soldaten brachten David naar koning Saul.
‘Dag David,’ zei koning Saul.
’Ik hoor dat jij Goliath wil verslaan.’ 
‘Ja,’ zei David. ‘Dat wil ik graag. 
En God zal me daarbij helpen.’



Saul gaf David een helm, een harnas en een zwaard.
Maar de helm was te groot en het zwaard was te zwaar voor David. 
‘Ik heb dat niet nodig,’ zei hij. ‘Ik neem alleen mijn slinger mee.’ 
En zo vertrok David naar Goliath.



Toen Goliath David zag, begon hij hard te lachen. 
‘O, o, o, wat ben ik bang,’ zei hij.
‘Een klein jongetje wil met mij vechten.’
Goliath bulderde van het lachen 
en al zijn vrienden lachten mee.




