
Toen de boot op volle zee was,
verdween de zon achter de wolken.
Er stak een flinke storm op.
De golven sloegen over de reling,
en de regen kletterde op het dek.
De boot slingerde wild heen en weer.



De mensen op de boot werden bang.
Ze kropen dicht tegen elkaar aan. 
Ze jammerden en smeekten om hulp.
Jona wist nergens van. Hij lag rustig te slapen.



Eindelijk schudde de boot ook Jona wakker.
Hij schrok van de hevige storm.
Die storm komt door mij, dacht Jona.
Omdat ik niet naar de stad durf.


