
Volgende! Schouder aan schouder.

Nog een.
Tik tegen de hoed.

Ja, jij daar.
Zwaai aan de sjaal.

En een laatste.
Knipoogje.
Zonnebril weer op.



‘Dank je wel,’ 
zegt Lady Nana schor.
De bodyguards nemen 
de geschenken 
van haar over.
Lady Nana trippelt terug 
naar de limousine.

Ze wuift nog een keer 
en stapt in.
Het raampje schuift omlaag.
De auto glijdt door de straat.
De topjes van Lady Nana’s 
vleugels ruisen langs 
de graaiende fans.

‘Dank je wel,’ 
zegt Lady Nana schor.
De bodyguards nemen 
de geschenken 
van haar over.
Lady Nana trippelt terug 
naar de limousine.



Thuis gooit ze haar kleren op de grond.
Wast de schmink van haar gezicht.
Ze kijkt zichzelf lang aan.
Niemand kent haar zoals ze is.

Ze staart naar haar tatoeage.
Een rood hart met 
maar één naam: Nana.
Er is niemand om haar geluk 
of verdriet mee te delen.
Snik snik snik.

Gedonder in haar kop.
Hoe lang houdt ze dit vol?
Ze is leeg vanbinnen.
Wat moet ze doen?
Oh! Wat is ze moe!
Ze wil iemand om te knuffelen.
Iemand om mee te lachen.




