
‘Kijk,’ zegt Big,

‘zo sterk ben ik.’
‘Dat is sterk. Heel sterk,’ zegt Olifant.

‘Weet ik,’ zegt Big, ‘maar hoe sterk ben jij? 

Ben je de sterkste van alle olifanten?’



‘Ach,’ zegt Olifant.

‘Zag je mijn spieren al?’ zegt Big. 

‘Ik wed dat ik sterker ben dan jij. 

Ik kan jou optillen met één hand.

Ik ben de sterkste.’



‘Olifant?

Durf je niet?

Ben je bang dat ik sterker ben? …

Wacht, ik weet wat. Ik tel af.

Jij neemt een aanloop en je springt in mijn armen.

Afgesproken?’

‘Oké,’ zucht Olifant. 

‘Drie … Twee … Een …’


