
marcel past prima in zijn kleine bed,
het is precies zijn maat.

‘Hij blijft daarin. Voor altijd.
Goed?’ zegt Leon.

‘o nee, niet voor altijd. Hij zal nog groeien,’
glimlacht mama Pinguïn.



‘maar waar moet hij dan blijven?’
vraagt Leon zich af.
‘niet in mijn kamer.
Het is míjn kamer,

van mij!’



‘ook niet op jouw knieën, mama.
er is maar net genoeg plaats voor mij,
als je mij een verhaal vertelt.’




