
De dood klopte aan. 
Kleine Pieter deed open.

Papa die riep nog van 
‘Dicht met die deur!’

Maar de dood had zijn knook 
er al tussen gestoken. 

(Als de dood je wil, kijk je beter uit.)



Hij ging met kleine Pieter aan de haal.
We zijn hem nog achterna gelopen.

‘Laat kleine Pieter los,’ riepen we.

‘Laat los, laat los!’
(Maar als de dood je wil, raak je niet meer weg.)



We hebben kleine Pieter begraven.
We zongen zijn lievelingsliedje. 
We vertelden verhalen over hem 

en er waren ook bloemen.

We trokken rare snoeten, 
om hem nog een keer 

blij te krijgen.


