


Steven Schildpad poetst zijn huisje in het park.

‘KijK eens hoe mijn huisje blinKt, millie,’ 
glundert hij.

‘Geen tijd,’ hijgt Millie. ‘… laat op school.’

‘Hé Millie,’ probeert de schildpad, ‘wacht eens.’

Maar Millie spurt het park al uit.



Drrrrring!

De schoolbel rinkelt. Millie is net op tijd.

‘Dat was op het nippertje, Millie,’ lacht juf. 

‘Kom, we gaan gauw naar binnen. 

Vandaag wordt het een bijzondere dag voor Millie.’

Millie knikt en lacht naar juf.





‘Millie, vertel eens, waarom is vandaag zo bijzonder?’

Millie wijst naar haar rugzak.

‘ Ik heb mIjn mooIste puzzel meegebracht.’

Millie haalt de doos uit de rugzak. Wat vreemd!

De doos is helemaal leeg. 

Millie rommelt in haar rugzak. Ze vindt één puzzelstukje.

‘Ik snap het niet, juf,’ zegt Millie beteuterd. Tranen prikken in haar ogen.

‘Vergat je de doos dicht te doen?’ wil juf weten.

Millie knikt en slikt. ‘Ik was deze morgen een beetje te laat.’ 

Opeens wordt er op het raam geklopt.






