
‘Zullen we even kijken?’ vraagt Poka.

‘Goed idee,’ zegt Mini.



Mini klapt in haar pootjes.

‘Pokalief! Ik wil ook voetballen!’

‘Voetballen is voor jongens,’ zegt Poka.

‘Ja!’ lacht Mini. ‘En dan?’



Poka en Mini gaan naar de voetbalclub.

Ze schrijven Mini in,

en ze krijgt een gloednieuw voetbalpak.

Mini is in de wolken.

‘Je hebt nog beenbeschermers nodig,’

zegt de trainer,

‘en schoenen met noppen.’


