
‘Lakeien, lakeien! Kom hier, kom gauw!’

En op een drafje zijn ze daar, drie lakeien staan voor

haar klaar.

‘Ik wil héél veel verfjes,’ zwaait prinses Arabella met

haar armen, ‘in alle kleuren van de regenboog.’

De lakeien buigen diep en gaan snel snel op zoek. In een

mum zijn ze weer terug, met grote potten blinkende verf.

Maar prinses Arabella schudt beslist haar krulletjeshoofd.

‘Bah, díé kleuren wil ik niet!’ Ze steekt haar neus in de lucht.



‘Mijn kaptafel moet roze, 

maar hoe zal ik dat doen?

Wacht, ik doe het zo!

Ik pak een beetje rood van hier,

ik pak een beetje wit van daar.

Ik roer en ik spat

en mijn kleurtje is klaar.’

De kaptafel is roze!

Roze als frambozenijs.


