
‘Over een paar dagen is prins Kobus jarig,’ 
zegt de koningin ’s avonds tegen de koning. 
‘Ik wil dat het een groot feest wordt. We nodigen
allemaal belangrijke mensen uit. Kobus zal het
fantastisch vinden! Zeg, waar is hij eigenlijk?’

Prins Kobus ligt al in bed, maar hij hoort zijn
ouders praten.

‘Belangrijke mensen zijn saai,’ zucht hij. ‘Ik nodig
liever mijn vrienden uit.’



‘We laten straaljagers over de kasteeltuin vliegen,’ roept de koning.
‘Dat vind ik… euh... Dat vindt Kobus geweldig!’

Straaljagers zijn leuk, maar ze zijn zo voorbij, denkt Kobus terwijl 
hij uit zijn bed stapt. Ballonnen zijn leuker. Ze zweven langzaam
omhoog, je kunt er briefjes aan hangen en je vindt ze in alle kleuren.


