
‘Koek!’

‘IEEK!’
‘Ons vuilnis leeft!’ gilt mevrouw Stoffel. Ze struikelt over het

deksel naar binnen.

‘De spaghetti van gisteren,’ mompelt meneer Stoffel. ‘Die had

al zo’n raar smaakje.’

‘Nee! Het brulde en viel me aan. Spaghetti doet zoiets niet.’

Dat is waar. Samen gaan ze kijken. Midden in de tomatensaus

drijft een meisje. Een ontzettend vies en plakkerig meisje.

‘Wat een Viezeltje!’ gruwt mevrouw Stoffel.

’Wie gooit dat nu zomaar weg?’ vraagt meneer Stoffel.

‘En hoe krijg ik het weer schoon?’ jammert mevrouw Stoffel.



Haastig rolt ze meneer Stoffels mouwen

omhoog. Meneer Stoffel roert met zijn armen

door de prut. Eerst vist hij een glibberige prei

omhoog. 

Maar dan... hebbes!
‘Koek!’ Viezeltje knijpt in de neus van
meneer Stoffel.

‘Au!’ roept meneer Stoffel. Viezeltje kraait van

plezier. Maar mevrouw Stoffel kan er niet om

lachen. Dit is geen tijd voor spelletjes.



‘Wacht hier,’ zegt mevrouw Stoffel. Ze knoopt

een theedoek om haar hoofd en marcheert met

grote stappen naar de deur. ‘Laat Viezeltje niet

los, want dat geeft nare vlekken.’ Dan verdwijnt

ze in de schoonmaakkast.

‘Ja, ja, nee, nee, liefje,’ mompelt meneer Stoffel

en hij slaat de krant open.

Waar was hij ook alweer?

‘Ah, het buurtnieuws.’


