
 lacht.

‘Dat is een goed plan!’

Maar wat ze niet weet?

Het is de wolf!
Ze had nog nooit een wolf gezien.





 gaat van het pad af.

Ze gaat van boom naar boom.

Dan ziet ze een veld.

Vol mooie bloemen!

Wat wordt dat een mooi boeket.





De wolf gaat nu ook op pad.

Hij is bij het huis van oma.

Hij klopt op de deur.

‘Wie is daar?’ vraagt oma.

‘Ik ben ,’ piept de wolf.




