
Niel heeft een geheime boomhut, 
ver weg, waar andere ogen niet zoeken.
Een boomhut waar hij niet alleen is.



Maar als Niel zijn best doet en heel hard nadenkt, 
wordt de boomhut precies zoals hij wil.

De boomhut stelt niet veel voor. Slechts een paar plankjes 
tegen elkaar getimmerd en een laddertje van touw en takken 
waarin een familie pissebedden leeft.



Hier zit opa, Niels beste vriend. 
Altijd op die harde stoel, nooit op de zachte bank.

‘Op die bank val ik in slaap,’ zegt hij.


