
Maar bij deze kleine vogel liep het anders.
Hij kon zich zijn trouwliedje niet meer herinneren.



Omdat hij ook graag een vrouwtje wilde, 
deed hij op een dag zijn snavel open, 
dacht even na en riep:



‘Woef, woef,’ antwoordde de hond 
en hij kwispelde met zijn staart.


