
Ze rijden lang. 
Twee keer stoppen ze.
Om te eten en te plassen.

Na een paar uur komen ze aan. 

Wat mooi! 

Het is zo ver.
Rendier, Wolf, Uil en Hugo stappen in de auto. 
Wat zit die vol!

Ze kibbelen over de muziek. 
Maar verder gaat alles goed.

EEN DIERENLIED!

ZACHTE MUZIEK!
HITS!

POP!



Ze zetten hun wagen tussen de bomen.
Dan stellen ze de tent op.
Nu kunnen ze lekker rusten. 

Eindelijk vakantie!



IK GA
GEWOON

WAT
LEZEN. 

O, wat wordt het leuk …

WE GAAN VAN  
DE GLIJBAAN.  

EN DAN KLIMMEN WE  
OP DE KLIMMUUR …

WE GAAN ZONNEN, 
ZWEMMEN, TURNEN  

IN HET WATER,  
KOKEN,  

MINIGOLF SPELEN,

WE GAAN 
PAARDRIJDEN.  

EN DAN DANSEN 
WE SALSA …


