
‘Kom,’ zegt prins Imani. In deze zaal staan reuzenpompoenen.

‘Adinda, hoeveel stippen zie jij?’ 
Prinses Adinda knijpt haar ogen dicht, maar ze ziet  

de stippen toch. Nu hebben ze allerlei kleuren. 

Even voelt het alsof ze zweeft tussen de pompoenen.



In de volgende zaal staan nog meer beelden.

‘Kijk, ik ben een standbeeld!’ roept prins Imani.

‘Ik ook!’ lacht prinses Arabella.



Prins Jonas staat met zijn neus bijna tegen een schilderij. 

Dan doet hij een paar stapjes naar achteren.

‘Oh, je papa en mama lijken net echt  
op dit schilderij!’ zucht hij.

‘Wat zijn ze mooi, hé?’ zegt prinses Arabella trots.


