
Jordi is heel goed in voetballen. Hij scoort meteen. 

Iedereen wil bij hem in het team.

 zegt Michel droevig. 

De bal springt altijd van zijn voeten en als er teams  

gemaakt moeten worden, kiezen ze hem als laatste. 

‘Altijd hetzelfde verhaal!’

‘Pff!’



‘Ik wil ook kampioen zijn …’

‘Vergeet het maar!  
Sport is niks voor jou,’
zegt een meneer tegen hem. We gaan vandaag naar het 

zwembad!’ zegt mama.

‘Michel, 
opschieten!



Michel springt in het water en vangt een bal. 

Een paar kinderen gebaren naar hem.

Michel is razendsnel bij ze.

Ze vragen: ‘Wat zwem jij hard! Wil je met ons meedoen?’

Dat laat Michel zich niet twee keer zeggen.

Hij pakt de bal af  

van de tegenstanders …

‘Je moet bij ons in het team komen spelen! 

Met jou erbij worden we kampioen!’ 

Michel kan zijn oren niet geloven.

… en scoort een

geweldige 
goal!


