
|  7  |

In de stad ging het niet goed.

De koopman was blut.

Hij moest zonder geld naar huis.

Wat was hij moe!
Toen zag hij een kasteel.

Kan ik daar slapen? dacht hij.



|  9  |

De deur was open.

Zo kon de man naar binnen.

De haard brandde.

Maar het kasteel leek leeg.

Boven vond hij een bed.

Het zag er zacht uit.

En warm!
De man kroop er snel in.



|  11  |

Het werd weer dag.

De man vertrok.

Maar eerst ging hij naar de tuin.

Daar plukte hij een roos.

Voor Belle.

Plots hoorde hij iets.

‘Dief!’
Het was … een beest!
‘Het is voor mijn dochter,’ zei de koopman.


