
|  7  |

Op het dek staat een prins.

Het feest is voor hem.

Hij lacht en grapt.

 loert, is dat …

Ja, ze weet het zeker:

het is de man van het beeld!



|  8  | |  9  |

Plots steekt de wind op.

De zee wordt wild.

Storm op zee!
De golven slaan over het schip.

Het zinkt.  zwemt naar de prins.



|  11  |

‘Niet bang zijn,’ zegt ze.

‘Ik ben hier.’

Hoort hij haar  
mooie stem?


