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Maar wat was dat?

De kat zei iets!
‘Geef me laarzen en een hoed.

Dan zal je wat zien!’

De kat leek op een ridder.

Zo ging hij naar het bos.

Daar ving hij een konijn.
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Toen ging de kat naar de koning.

‘Heer,’ zei hij.

‘Ik geef u dit.

Het komt van de markies.

De markies van Carabas.’
‘Die ken ik niet,’ zei de koning.

‘Maar dank hem.’
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Toen ving de kat een patrijs.

En nog een.

Daar ging hij weer mee naar de koning.

Zo ging het dag na dag.

De koning vond het leuk.

Hij zag de kat graag komen.


