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Doelstellingen

De leerlingen kennen de kenmerken van een brief 
en kunnen deze verwerken in een eigen tekst. 
 
De leerlingen kunnen een verandering van gevoel 
weergeven in hun brief. 
 
De leerlingen kunnen de gevoelens die ze hebben 
opgeschreven in hun brief omzetten in een 
tekening in de stijl van Tim Van den Abeele.

Tekstvorm

Brief

Duur

2 lesuren

Thema’s

Vriendschap, veranderende relaties, emoties

Benodigdheden voor elke leerling:

2 enveloppen 
3 kladpapieren 
1 mooi papier met lijntjes 
Kleurpotloden/krijt

Let op

De leerlingen schrijven in deze les een brief met 
een persoonlijk verhaal. Het schrijven van de brief 
is dan ook een oefening voor henzelf. Het is niet de 
bedoeling de brieven te posten of op te hangen.

Introductie – 5 minuten

Vertel je leerlingen dat je vandaag wakker werd en een hele mooie brief in je 
brievenbus vond. 

Vraag de leerlingen wat een brief is en wat voor soort brieven zij allemaal 
kennen. (Bijv.: liefdesbrief, nieuwjaarsbrief, sollicitatiebrief). Vertel dat jouw 
brief een bijzondere was, namelijk een vriendschapsbrief. 

Vraag de leerlingen vervolgens hoe een brief eruit ziet. (Bijv.: aanhef, 
midden en afsluiting, zit in een enveloppe, je verstuurt een brief naar 
iemand, wordt bezorgd door de postbode). Als de leerlingen benoemen dat 
een brief op papier geschreven is, laat dan het briefpapier uit het boek zien.

Vertel dat de brief die jij kreeg eigenlijk geen brief is, maar een boek dat 
geschreven is in de vorm van een brief.

Het boek – 15 minuten

Laat het boek ‘Lieve vriendin’ zien. Bespreek samen wat opvalt als je er 
doorheen bladert. (Bijv.: de tekeningen hebben weinig kleur, de pagina’s 
van het boek zijn bijna helemaal bedekt met tekeningen, er staan veel 
mensen op de tekeningen.)

Vertel dat er in het boek veel gevoelens voorkomen. De leerlingen mogen 
straks tijdens het voorlezen opschrijven welke emoties ze allemaal 
herkennen in het boek. Deel aan iedereen drie kladblaadjes uit. 

Lees het boek rustig voor. Geef na het voorlezen nog 1 minuut om de 
emoties die in het boek voorkwamen op te schrijven.
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Nabespreking van het boek – 10 minuten

Vraag eerst welke gevoelens er zijn opgeschreven. Vraag daarna wat er precies 
beschreven werd in het boek, waar het over ging. Kom er samen op uit dat het 
boek gaat over een veranderende vriendschap. 

Laat de leerlingen voor zichzelf nadenken (en opschrijven op het kladblaadje) 
of zij wel eens hebben meegemaakt dat een relatie met iemand veranderde. 
Dat hoeft geen vriend te zijn, het kan bijvoorbeeld ook gaan over een ouder/
verzorger, broer of zus, ander familielid… Let op: het hoeft niet te gaan om 
een negatieve verandering. (Bijv.: “Eerst dacht ik dat ik het helemaal niet goed 
met mijn nichtje kon vinden, maar toen we op een familiefeestje naast elkaar 
moesten zitten, kwam ik er ineens achter dat ze heel aardig was en we precies 
dezelfde interesses hebben.”)

Laat de leerlingen de situatie opschrijven in een paar zinnen. Vraag ze ook 
alvast een emotie op te schrijven die ze gevoeld hebben bij de situatie. 

Opwarmen – 5 minuten

Vertel dat iedereen vandaag zelf een brief gaat schrijven naar deze persoon, 
met deze verandering als uitgangspunt, maar we daarvoor natuurlijk wel even 
moeten opwarmen. Vertel ook duidelijk dat we deze brief gaan schrijven als 
oefening, en dus niet om op de post te doen. 

Laat de leerlingen achter hun stoel staan. Laat ze zich uitrekken en daarna 
uitschudden. Uitschudden mag met het hele lichaam en met geluid. Laat ze 
daarna hun armen opwarmen. Doe voor: ‘maak kommetjes van je handen 
en klop je armen rustig los’. Doe voor: ‘warm de polsen op door de handen 
in elkaar te vouwen en rustig rondjes te maken met de polsen’. Doe voor: 
‘speel (zonder geluid) op een hele grote piano, zodat ook de vingers helemaal 
opgewarmd zijn’. 

Schud samen de handen even uit. 

Laat de leerlingen dan hun ogen even sluiten. Vertel dat er achter hun oor een 
heel klein knopje zit dat ze straks in mogen drukken. Dat knopje zet de schrijver 
in jezelf aan. Tel af en druk met z’n allen tegelijk het knopje in. De leerlingen 
mogen weer gaan zitten. 
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IJsbreker: gevoelens en metaforen - 10 minuten

Vertel: ‘Veel schrijvers gebruiken metaforen om gevoelens te verwoorden. 
Omdat wij vandaag ook over emoties gaan schrijven, gaan we als opwarmer 
zelf metaforen bedenken voor verschillende gevoelens.’ Laat eerst het lied 
‘Alleen’ horen: https://www.youtube.com/watch?v=nrkJVPD8V3w. 

(Tip: laat de tekst zien op een digibord.) In het lied ‘Alleen’, gezongen door Otje, 
verzint zij heel wat metaforen voor het gevoel van alleen zijn/eenzaamheid. 

Vraag welke metaforen de leerlingen allemaal gehoord hebben in het lied en 
schrijf er een paar op het bord. (Bijv: Alleen als een vergeten legoblokje, ver 
weg onder de kast. Alleen als een hondje zonder baasje. Alleen als die ene 
viltstift in de doos die het niet meer doet.)

Laat nu de klas metaforen verzinnen bij de volgende emoties:

Blij als ….

Woedend als ….

Verdrietig als ….

Enthousiast als ….

Verbaasd als …

Opgelucht als …

Bang als ….

Geschrokken als ….
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Zelf schrijven – 25 minuten

Vertel dat je steeds een klein stukje van het boek opnieuw gaat voorlezen en de leerlingen 
tussendoor zelf aan het werk gaan met het schrijven van een brief. Ze doen dat op een 
nieuw kladblaadje.

Lees voor:

Lieve vriendin,

Het begin van een brief heet een aanhef. Bedenk met z’n allen welke woorden je 
kan gebruiken voor de aanhef van een brief. Verzamel ze op het bord en vraag bij 
elke aanhef voor wat voor soort persoon je deze aanhef kan gebruiken.  
(Bijv.: beste, geachte, lieve, liefste, hallo, hoi, majesteit, edelachtbare)

Vraag nu: ‘kan je ook zelf een aanhef verzinnen?’ Verzamel ook deze woorden op 
het bord. (Bijv.: knotsgekke, beangstigende, allerliefste, stoere, zeemzoete.)

Laat de leerlingen nu zelf een aanhef opschrijven als begin van hun brief.  
(Bijv.: Aller-avontuurlijkste zusje)

Lees verder:

We zijn al zolang vrienden. Soms kan ik het niet geloven dat ik zoveel geluk heb gehad! 
Met een vriendin zoals jij …

Ik denk elke dag wel aan iets dat we samen deden: zwemmen in de vijver … of 
wandelen in de dichte mist … of weet je nog die keer toen je uitgleed in een plas?  
Je probeerde op te staan. Maar je bleef maar vallen.

Vraag de leerlingen wat opvalt aan dit stukje tekst. Laat ze daarna twee alinea’s 
schrijven over wat zij hebben meegemaakt met de persoon aan wie ze de brief 
schrijven. (Let op: het gaat hier dus over momenten vóór de verandering.)

Tip: lukt het een leerling niet om te beginnen met schrijven, geef die dan de zin ‘Ik denk 
elke dag wel aan iets dat we samen deden’ als uitgangspunt en laat deze zin aanvullen. 

Lees verder: 

Dat vond jij minder fijn. Net zoals alles de laatste tijd, eigenlijk … Ineens wil je 
nooit meer samen. Als ik er goed over nadenk, voel ik dat je me liefst van al een 
tijdje helemaal niet wil zien.

Of erger nog, misschien wil je me helemaal nooit meer zien. Omdat ik iets 
onvriendelijks zei misschien. Al zou ik echt niet weten wat dat dan wel was.

Vraag de leerlingen wat opvalt aan dit stukje tekst. Laat ze vervolgens zelf  
een alinea schrijven waarin ze de verandering in hun eigen relatie omschrijven. 
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Lees verder:

Vriendin, o vriendin … Wat mis ik je!

Vraag de leerlingen een zin op te schrijven die hun gevoel bij deze 
verandering omschrijft. 

Lees verder:

In de ochtend, in de avond en ’s middags, ’s middags mis ik je nog het 
meest … ’s Nachts gaat het even beter, als ik slaap. Al heb ik dan soms enge 
dromen. Dan loop jij naar een afgrond en zie ik hoe je daarin verdwijnt. Of 
zie ik hoe een boze wolf je te pakken krijgt. Ik kan je niet redden …

Soms droom ik ook iets moois over jou. Maar dan ben ik nog triester als ik 
wakker word. Het was zo goed met jou. Maar nu … Ik denk dat je me niet 
meer leuk vindt. Misschien heb je al lang een betere vriend.

Vraag de leerlingen om het gevoel dat ze hebben opgeschreven in één 
alinea verder uit te werken, zoals ook gebeurt in het boek. Tip: Pak hier  
de metaforen die jullie aan het begin van de les hebben bedacht terug. 

Lees verder:

Soms maakt het me kwaad dat je zomaar vertrok.

Ik mis je zo. Maar ach, dan denk ik weer aan al die goeie jaren 
samen en dan moet ik toch weer glimlachen. Weet je, zelfs als je 
altijd wegblijft, zal ik nog blij zijn dat ik je ooit kende.

Trek je niets aan van de vlekken op deze brief, dat zijn de tranen van 
je eenzame vriend. Jij bent de beste! Nooit had ik een betere vriendin 
en nooit wil ik een andere.

Dat weet je dan ook … Ik hoop dat je gelukkig wordt.

Laat de leerlingen een laatste alinea schrijven, waarin ze een wens voor  
de toekomst voor/met de persoon waar ze een brief voor schrijven uitspreken. 

Lees verder:

Je vriend

Laat de leerlingen de brief ondertekenen. 
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Uitwerken – 20 minuten

Laat de leerlingen hun brief een keer doorlezen. Geef ze even de tijd om  
te kijken of ze tevreden zijn met hun brief en eventueel wat zinnen  
te herschrijven. 

Deel mooi papier met lijntjes uit. 

Kijk nu nog één keer met de leerlingen naar de tekeningen in het boek. 
Analyseer samen waarom de leerlingen denken dat ervoor gekozen is om de 
tekeningen in het boek niet overeen te laten komen met de tekst. 

Laat de leerlingen een hoek van hun blad kiezen. Daar schetsen ze een hoofd. 
Laat de leerlingen nu nog eens pagina 8 van het boek zien. Bespreek dat de 
illustrator met kleur en techniek heeft aangegeven wat de emotie van het 
personage is. 

Laat de leerlingen nu zelf kleuren kiezen en het hoofd op hun blad 
‘inkleuren’. Laat ze daarbij zelf kiezen of ze kleuren en techniek gebruiken die 
overeenkomen met de gevoelens in hun brief, of juist helemaal niet. 

Laat de leerlingen vervolgens in het net hun brief overschrijven rond het hoofd 
dat ze gekleurd hebben. 

Wie de brief af heeft, mag die in een envelop steken en de envelop versieren. 

Reflectie – 10 minuten 

Laat de leerlingen het laatste kladblaadje nemen. Laat ze (netjes!) opschrijven:

- Hoe ze deze les in één woord zouden omschrijven
- Welke emotie ze voelen bij deze les
- Welke kleur ze deze les zouden geven

Laat de leerlingen de kladblaadjes in hun andere envelop steken. Laat 
iedereen zijn envelop nu doorgeven aan de rechterbuur. Laat de leerlingen 
dan kriskras door elkaar wandelen. Zorg dat ze allemaal de envelop die ze in 
handen hebben, wisselen met iemand anders. (Tip: doe dit tijdens een liedje 
dat jullie graag luisteren in de klas.) 

Zo weet niemand meer wiens envelop die nu heeft. 

Laat de leerlingen weer zitten en allemaal de blaadjes uit de envelop halen. 
Lees om de beurt voor. 

Geef elkaar na afloop een groot applaus en laat de leerlingen hun 
persoonlijke brief in hun boekentas stoppen.
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Alleen - Otje

Alleen, ik ben alleen

Alleen op de wereld net als in een boek

Door iedereen vergeten, niemand die me zoekt

Als een vergeten legoblokje, ver weg onder de kast

Een te heet gewassen trui die nu niet meer past

Een hondje dat geen baasje heeft of cola zonder prik

Zij zijn allemaal alleen maar het meest alleen ben ik

Alleen, ik ben alleen

Alleen op de wereld net als in een boek

Door iedereen vergeten, niemand die me zoekt

Een afgebrokkeld zandkasteel wachtend op de vloed

Die ene viltstift in de doos die het niet meer doet

Een popje dat geen armen heeft, een weggewaaide strik

Zij zijn allemaal alleen maar het meest alleen ben ik

Alleen, ik ben alleen

Alleen op de wereld net als in een boek

Door iedereen vergeten, niemand die me zoekt
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